
 

 

Nieuwsbrief ‘aug t/m oktober 2025’ 
van Kinderdagverblijf ‘’De 
Droomengeltjes’’ 

 

Voor de allerliefste ouders –  Editie herfst 
2025 

Wat hebben we allemaal beleefd? 

Thema herfst, dieren;  

       Tijdens het thema herfst hebben we 
samen veel ontdekt en geknutseld. We 
maakten mooie werkjes, verfden een 
paddenstoel en schilderden bladeren in 
allerlei herfstkleuren. Ook hebben we 
herfstliedjes gezongen, zoals 
“Op een grote paddenstoel, 
rood met witte stippen..’’  

Huidige thema ‘Dieren’  
We duiken in de wereld van de dieren!  We 
springen als kikkers, sluipen als katten en 

fladderen als vrolijke vogels. Met onze 
knuffels spelen we boerderij en dierenarts, 
en we maken kleurrijke knutselwerkjes zoals 
maskers. Wat een pret om even zelf dier te 
zijn! 

          Bij het thema dieren leren we meer over 
huisdieren, boerderijdieren en wilde dieren. 
We ontdekken hoe sommige dieren zich 
voorbereiden op de winter, zoals egels die 
een winterslaap houden en eekhoorns die 
hun voorraad verzamelen. Daarnaast leren 
wij wat de dieren eten, bijv. een leeuw eet 
vlees, koe eet gras enz… 

In de entree staat een thematafel die 
gezellig is aangekleed. Neem gerust een 
kijkje! Er liggen ook leuke kleurplaten en 
werkbladen die u samen met uw kind thuis 
kunt doen 

Kortom, een periode vol spel, ontdekking en 
plezier! 

Ditjes en datjes: 

IM: Bij de Innie Minnies is het een 
drukte van jewelste! De baby’s zijn 

volop bezig met ontdekken en ontwikkelen. 
De PM’ers helpen de kleintjes die al zelf 
kunnen staan om hun eerste stapjes te 
zetten. Ook doen we gezellige werkjes 
rondom ons thema, waarmee we de 
        sensomotorische ontwikkeling 
stimuleren. Natuurlijk lezen we samen 
boekjes en zingen we vrolijke liedjes door de 
dag heen, zodat ook de taalontwikkeling een 
flinke boost krijgt. 

Vanaf november krijgen we er een Innie 
Minnie bij die we al kennen, én een nieuwe 
kleine baby waar we ontzettend naar 
uitkijken! Wat groeien onze kleintjes snel – 
bijna allemaal al bijna een jaar oud!               

Bert: Wat knap van onze Bertjes! 
Wisten jullie dat de kinderen van 
de Bertjes inmiddels al de namen 

van het fruit kunnen benoemen!             
Daarnaast kunnen deze kanjers ook al tot 
vijf tellen, en we oefenen natuurlijk vrolijk 
verder tot tien! 

Met het thema herfst hebben we samen 
prachtige knutsels gemaakt en dit gezellige 
thema feestelijk afgesloten.        
Elke maand starten we weer met een nieuw 
en leuk thema, vol spel, plezier en 
ontdekking! 

 

 



 

Elmo:  Na de zomervakantie 
hebben we weer nieuwe kindjes 
mogen verwelkomen die zijn 
doorgestroomd uit de 

Bertjesgroep. De afgelopen maand hebben 
we gewerkt met het thema “Herfst”, en 
inmiddels zijn we gestart met ons nieuwe 
thema: “Dieren”. 

’s Ochtends in de kring bekijken we samen 
plaatjes van verschillende dieren en 
herhalen we de namen om de 
woordenschat van de kinderen te vergroten. 
Ook doen we de dieren na door hun 
geluiden en gebaren te imiteren – altijd een 
vrolijk en leerzaam moment!                                  

Daarnaast willen wij de ouders vriendelijk 
verzoeken om de kindbakjes van hun 
kind(eren) te controleren en waar nodig aan 
te vullen met reservekleding, zalf en andere 
persoonlijke spulletjes. 

Bedankt voor jullie medewerking en 
betrokkenheid!     

Pino: Op Burendag gingen we 
samen met de Ernies op avontuur. 
Daar was van alles te doen! We 

sprongen lekker op het luchtkussen, kregen 
superleuke ballonnen en mochten zelfs 
grabbelen in de grabbelton. Wat een feest! 
      

Tijdens het buitenspelen ontdekten we iets 
bijzonders: helikopterbladeren!         We 
gooiden ze hoog de lucht in en zagen ze als 
echte helikopters naar beneden draaien. 
Dat was zó grappig om te zien, we konden er 
geen genoeg van krijgen!           “We kunnen 

niet wachten op het volgende avontuur!”? 

Ernie: Bij de Ernies zijn we volop 
bezig met voorbereidingen voor de 
basisschool. We oefenen onder 
andere zelfredzaamheid, sociaal 

contact, tellen en het benoemen van 
emoties.        Natuurlijk hebben we 
daarbij ook heel veel plezier! 

Elke maand werken we rond een nieuw 
thema. Deze maand staat alles in het teken 
van dieren                   : we maken allerlei leuke 
knutselwerkjes en voeren boeiende 
gesprekken over verschillende dieren. 

We hebben een nieuw vast gezicht op de 
Ernies: Juf Ayse! De kinderen zijn dol op 
haar en voelen zich meteen thuis. De vaste 
leidsters van de Ernies zijn Sema (maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag) en Ayse 
(woensdag).        

BSO: Wat is het weer gezellig op de BSO! Na 
school is het heerlijk om even te 
ontspannen, samen te spelen en nieuwe 
dingen te ontdekken. De kinderen genieten 
volop van creatieve knutselactiviteiten, 
leuke buitenspellen, uitstapjes en natuurlijk 
van elkaars gezelschap. 

In de donkere maanden maken we 
het binnen extra knus met warme 
chocolademelk, lampjes en 
winterse thema’s. Ook bereiden we 
samen leuke projecten voor richting 
de feestdagen — van zelfgemaakte 
versieringen tot kleine verrassingen voor 
thuis.  

Ons team zorgt elke dag voor een veilige, 
vertrouwde en vrolijke plek waar kinderen 
echt zichzelf kunnen zijn.      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Praktisch (maar belangrijk!) 

•            Reservekleding: geef een setje 
extra mee, alles met naam.  

•                  Planning: geef afwezigheden 
tijdig door. Ook voor de kerst 
vakantie. 

Graag ontvangen wij afmeldingen 
voor 9.30 uur 's ochtends. 
 
Bedankt voor uw begrip en 
medewerking! 
 
Belangrijk: Laat waardevolle 
spullen liever thuis 
 
We willen u vriendelijk vragen om 
dierbare of waardevolle spullen, 
zoals sieraden, speelgoed en andere 
persoonlijke eigendommen, thuis te 
laten.  
 
Niet alleen bestaat het risico dat 
deze spullen kwijtraken (op eigen 
risico), maar sieraden kunnen ook 
een veiligheidsrisico vormen. Denk 
bijvoorbeeld aan kleine oorbellen 
die door andere kinderen in de mond 
gestopt kunnen worden, dit willen 
we natuurlijk voorkomen. 
 
Hoewel wij uiteraard ons best doen 
om alles netjes te bewaren en 
zorgvuldig om te gaan met 
meegebrachte spullen, geldt: kwijt is 
kwijt. Verloren items zijn op eigen 
risico. Mocht er toch iets gevonden 
worden, dan nemen we uiteraard 
contact met u op. 

Wij danken u voor uw begrip en 
medewerking. 

         Wat komt eraan? 
Over een maand komt Sinterklaas eraan! 
De kinderen van De Droomengeltjes kijken 
er enorm naar uit. We gaan zingen, 
knutselen en natuurlijk de schoenen zetten. 
Het wordt een gezellige tijd vol lekkers, 
surprises en vrolijke feestmomenten!  

 

Let op: Tussen Kerst en Oud 
en Nieuw zijn wij gesloten. 

   Heb je een vraag of idee? 

Spreek ons aan bij het brengen of halen, 
of stuur een berichtje, we staan voor u klaar 
met verhalen! 

Lieve groetjes, 
Team van De Droomengeltjes  

 


